
 

De	
  linkse	
  Kerk	
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  2009)	
  

	
  
In	
  elk	
  dorp	
  staat	
  minstens	
  één	
  kerk	
  en	
  als	
  het	
  dorp	
  iets	
  groter	
  is:	
  twee	
  of	
  drie.	
  Robuuste,	
  
vaak	
   tot	
   de	
   verbeelding	
   sprekende	
   gebouwen,	
   gebouwd	
   in	
   tijden	
   van	
   grote	
   gezinnen.	
  
Eeuwenlang	
  ging	
  elkenain	
  er	
  zondags	
  ter	
  kerke.	
  Nu	
  komt	
  Elk	
  er	
  alleen	
  met	
  kerst,	
   trouw	
  
en	
   rouw.	
   Ain	
   zit	
   er	
   bijna	
   allain,	
   in	
   de	
   verder	
   verlaten	
   banken.	
   Met	
   weeklagend	
  
navelgestaar	
   in	
   gespreksgroepen,	
   vraagt	
  men	
   zich	
   af	
   hoe	
  men	
   een	
   jonge	
   generatie	
   aan	
  
zich	
  kan	
  binden.	
  Men	
  vergrijst	
  en	
  krimpt	
   in	
  hoog	
  tempo.	
  Daar	
  helpt	
  geen	
   lieve	
  Vadertje	
  
aan.	
  
	
  
Om	
  kerkenwerk	
  organisatorisch	
  en	
  financieel	
  draaiende	
  te	
  houden	
  wordt	
  er	
  veel	
  samengewerkt,	
  
gefedereerd	
   en	
   gefuseerd.	
   Prachtig,	
   één	
   collectief	
   geloof	
   overstijgt	
   de	
   individuele	
   verschillen.	
  
Van	
  Kooten	
  en	
  De	
  Bie	
  gingen	
  hierin	
  nog	
  een	
  stukje	
  verder	
  en	
  spraken	
  over	
  Gollah,	
  Chrislam	
  en	
  
Chrislamieten.	
  Denk	
  groot	
  en	
  vertaal	
  dat	
  naar	
  het	
  kleine,	
  of	
  denken	
  we	
  liever	
  klein	
  (van	
  geest)	
  
en	
  blazen	
  we	
  dat	
  op?	
  Het	
  laatste	
  dreigt	
  als	
  het	
  afstoten	
  van	
  kerkgebouwen	
  ter	
  kansel	
  komt,	
  dan	
  
schieten	
   de	
   in	
   de	
   tweede	
   helft	
   van	
   de	
   vorige	
   eeuw	
   neergehaalde	
   zuilen,	
   spontaan	
   als	
  
paddestoelen	
  uit	
  de	
  grond.	
  
Zover	
  hoeft	
  het	
  niet	
  te	
  komen,	
  als	
  we	
  nú	
  open	
  staan	
  voor	
  een	
  toekomstgerichte	
  houding....	
  
	
  
Dorpskerk	
  
	
  
Krimp	
   biedt	
   kansen	
   voor	
   levendige	
   dorpskerken,	
   één	
   kerk	
   waar	
   alle	
   geloofsgemeenschappen	
  
bijeen	
  komen.	
  In	
  het	
  karakteristieke	
  terpdorp	
  Middelstum	
  staat	
  in	
  het	
  midden	
  de	
  oude,	
  statige	
  
Hippolytus.	
   Alle	
   huizen	
   staan	
   er	
   in	
   ringvorm	
   omheen	
   gebouwd.	
   Het	
   verhaal	
   gaat	
   dat	
   het	
  
spreekwoord	
   ʻde	
   kerk	
   in	
   het	
  midden	
   van	
   het	
   dorp	
   latenʼ	
   hier	
   ontstaan	
   is.	
   De	
   Hippolytuskerk	
  
wordt	
   de	
   zondagse	
   ontmoetingsplek,	
   waar	
   een	
   ochtend-­‐	
   en	
   een	
   middagdienst	
   kan	
   worden	
  
gehouden.	
   De	
   druk	
   op	
   predikanten,	
   organisten	
   en	
   kerkenraadsleden	
   wordt	
   verlicht.	
   Met	
   een	
  
ledenpotentieel	
   van	
   duizend	
   personen	
   en	
   een	
   kergangpercentage	
   van	
   30%	
   is	
   een	
   sfeervolle	
  
ʻvolle	
  bakʼ	
  gegarandeerd.	
  
	
  
Gezondheidscentrum	
  Middelstum	
  
	
  
Het	
   praktijkgerichte	
   diaconale	
   centrum	
   kan	
   vorm	
   krijgen	
   aan	
   de	
   Burchtstraat.	
   De	
  
Burchtstraatkerk	
   is	
   de	
   laatste	
   jaren	
  prachtig	
   gerestaureerd,	
   tot	
   het	
   plein	
   (parkeerterrein)	
   aan	
  
toe.	
   Dit	
   is	
   deels	
   gefinancierd	
   door	
   het	
   verwerven	
   van	
   subsidies.	
   Dit	
   schept	
   een	
   morele	
  
verplichting	
  aan	
  de	
  inwoners:	
  
Bij	
   verwijdering	
   van	
   de	
   kerkbanken	
   ontstaat	
   een	
   prachtige	
   ruimte,	
   die	
   zonder	
   veel	
   kosten	
  
ingericht	
   kan	
  worden	
   als	
  winkelruimte.	
   Inbrengwinkel	
   ʻkoorrinkelʼ	
   is	
   thans	
   gehuisvest	
   achter	
  
broodboetiek	
  ʻde	
  Halteʼ,	
  maar	
  gezien	
  het	
  succes	
  van	
  deze	
  winkel,	
  biedt	
  een	
  grotere	
  oppervlakte	
  
meer	
  mogelijkheden.	
  Een	
  verhuizing	
  van	
  deze	
  sympathieke	
  ʻwinkel	
  van	
  Sinkelʼ	
  ligt	
  dan	
  ook	
  voor	
  
de	
  hand.	
  Op	
  een	
  grote,	
  goddelijke	
  locatie	
  kunnen	
  nog	
  meer	
  ingebrachte	
  goederen	
  van	
  hand	
  tot	
  
hand	
   gaan.	
   Op	
   de	
   psalmborden	
   aan	
   de	
   muur,	
   kunnen	
   de	
   gesteunde,	
   goede	
   doelen	
   getoond	
  
worden	
  aan	
  het	
  rondsnuisterende	
  publiek.	
  
De	
   aan	
   de	
   kerk	
   gebouwde	
   pastorie,	
   biedt	
   met	
   haar	
   vier	
   lokalen	
   interessante	
   mogelijkheden.	
  
Zonder	
   al	
   te	
   grote,	
   kostbare	
   verbouwingen	
   is	
   dit	
   een	
   aantrekkelijke	
   locatie	
   voor	
   de	
  
apotheekhoudende	
   huisartsen	
   (Gerbens	
   en	
   Muurling).	
   Met	
   het	
   consultatiebureau	
   vormen	
   zij	
  
samen	
  ʻGezondheidscentrum	
  Middelstumʼ.	
  De	
  centrale	
  hal	
  is	
  uitermate	
  geschikt	
  als	
  wachtkamer.	
  
Voor	
  slecht-­‐ter-­‐benen,	
  of	
  rolstoelgebruikers	
  is	
  dit	
  gebouw	
  goed	
  toegankelijk.	
  Een	
  ruime	
  keuken	
  
en	
  nette	
  toiletten	
  zijn	
  aanwezig.	
  
	
  
	
   	
  



 

Bestuurlijk	
  centrum	
  
	
  
Het	
   gebouw	
   ʻde	
   Damsteeʼ	
   aan	
   de	
   Boerdamsterweg	
   is	
   een	
   prima	
   locatie	
   waar	
   het	
   bestuurlijk	
  
kerkenwerk,	
  kerkenraadsvergaderingen,	
   gespreksgroepen,	
  vorming	
  &	
   toerusting,	
   catechese	
  en	
  
het	
   geven	
   van	
   spirituele	
   cursussen	
   plaats	
   kan	
   vinden.	
   Verder	
   kunnen	
   hier	
   de	
   repetities	
  
plaatsvinden	
  van	
  het	
  Hippolytuskerkkoor	
  en	
  het	
  vocaal	
  ensemble	
  ʻCuriosaʼ.	
  
	
  
Rentmeesterschap	
  
	
  
Belangrijk	
  voor	
  een	
  kerk	
  is	
  een	
  herkenbaar	
  gezicht,	
  een	
  warme	
  uitstraling	
  naar	
  buiten	
  toe.	
  Het	
  
bijbelse	
   begrip	
   rentmeesterschap	
   kan	
   hierbij	
   als	
   inspiratiebron	
   dienen.	
   Duurzaam	
   handelen,	
  
waar	
  gezocht	
  wordt	
  naar	
  een	
  evenwichtige,	
  breekbare	
  balans	
  tussen	
  de	
  drie	
  Pʼs:	
  Poen,	
  Planeet	
  
en	
  People.	
  Respect	
  voor	
  aarde,	
  mens	
  en	
  dier.	
  	
  
	
  
Met	
  een	
  gezonde	
  dosis	
   reflectie	
  naar	
  eigen	
  gedrag	
  en	
  handelen,	
   is	
  nog	
  een	
  enorme,	
  duurzame	
  
slag	
  te	
  maken:	
  

1. Kerkgebouwen	
   zijn	
   niet	
   erg	
   energiezuinig	
   gebouwd.	
   Spouwmuren,	
   HR++-­‐glas	
   was	
   er	
  
bijvoorbeeld	
  nog	
  niet.	
  Als	
  er	
  een	
  energielabel	
  voor	
  godshuizen	
  zou	
  bestaan,	
  dan	
  was	
  het	
  
alfabet	
  tekort.	
  Gods	
  wind	
  tocht	
  door	
  de	
  kerken.	
  Isoleren	
  is	
  lastig	
  zonder	
  afbreuk	
  te	
  doen	
  
aan	
  het	
  karakteristieke	
  uiterlijk.	
  De	
  wijzen	
  kwamen	
  uit	
  het	
  oosten,	
  maar	
  zonnepanelen	
  
laten	
   we	
   wijzen	
   naar	
   het	
   zuiden.	
   Het	
   is	
   een	
   doeltreffende	
  manier	
   om	
   het	
   gebrek	
   aan	
  
energiezuinigheid	
  te	
  compenseren.	
  Een	
  geschikte	
  plaats	
  voor	
  deze	
  zonaanbidsters	
  is	
  het	
  
dak	
  aan	
  de	
  Grachtstraatzijde	
  van	
  de	
  kerk	
  en	
  pastorie.	
  Het	
  is	
  een	
  investering	
  die	
  zich	
  na	
  
ongeveer	
   vijftien	
   jaar	
   heeft	
   terugverdiend.	
   Een	
   nieuwe	
   technologie	
   zijn	
   flexibele	
  
zonnepanelen,	
  deze	
  kunnen	
  toegepast	
  worden	
  op	
  de	
  ronde	
  dakkant	
  van	
  de	
  Damstee.	
  
	
  

2. Het	
   overstappen	
   naar	
   een	
   energieboer	
   die	
   duurzaam	
   opgewekte	
   stroom	
   aanbiedt.	
  
Hierdoor	
   wordt	
   de	
   stroom	
   die	
   door	
   de	
   leidingen	
   gaat	
   een	
   klein	
   beetje	
   groener.	
   Een	
  
politiek	
   statement	
   kan	
   afgegeven	
   worden	
   door	
   over	
   te	
   stappen	
   naar	
   een	
  
energieleverancier	
   die	
   louter	
   inzet	
   op	
  nieuwe	
   technologieën.	
   (Wring	
   de	
   aarde	
  niet	
   uit,	
  
maar	
  steek	
  de	
  neus	
  in	
  zon	
  en	
  wind).	
  

	
  
3. Fairsterk	
   de	
   kerk.	
   Boeren	
   uit	
   de	
   arme,	
   kwetsbare	
   landen	
   hebben	
   recht	
   op	
   een	
   redelijke	
  

prijs	
   voor	
   hun	
   produkten.	
   Koffie,	
   thee,	
   vruchtensappen	
   betrekken	
   we	
   dus	
   van	
   de	
  
nabijgelegen	
   wereldwinkel	
   in	
   Loppersum	
   of	
   Bedum.	
   Dat	
   de	
   heren	
   Kanis,	
   Gunnink	
   of	
  
Egberts	
   hier	
   een	
   bittere	
   (koffie)smaak	
   van	
   in	
   de	
  mond	
   krijgen,	
   nemen	
  we	
  maar	
   voor	
  
lief....	
  

	
  
4. Verlichting	
   bracht	
   ons	
   Spinoza,	
   Diderot	
   en	
   Kant.	
   Verlichting	
   geeft	
   led-­‐licht	
   en	
  

spaarlampen.	
   Energieslurpers	
   zoals	
   gloeilampen,	
   halogeenlicht,	
   of	
   tl-­‐buizen	
   brachten	
  
energie-­‐inefficiëntie.	
  Draai	
  deze	
  uit.	
  

	
  
5. Stencilwerk:	
   papier	
  met	
   het	
   FSC-­‐keurmerk	
   geeft	
   zekerheid	
   dat	
   de	
   grondstof	
   (houtpulp)	
  

afkomstig	
   is	
   uit	
   verantwoord	
   beheerde	
   bossen	
   en	
   niet	
   het	
   resultaat	
   is	
   van	
  
ongecontroleerd	
  wildkappen	
  in	
  het	
  tropisch	
  regenwoud.	
  

	
  
6. Duurzaam	
  bankieren.	
  De	
  Triodosbank	
  belegt	
  en	
   leent	
  gelden	
  uit	
  aan	
  bedrijven	
  die	
  actief	
  

bijdragen	
   aan	
   een	
   duurzame	
   samenleving,	
   zoals	
   fairtrade-­‐organisaties.	
   Op	
   de	
   website	
  
www.eerlijkebankwijzer.nl	
  worden	
   de	
   banken	
   langs	
   de	
   duurzame	
  meetlat	
   gelegd.	
   Ook	
  
benieuwd	
  of	
  uw	
  huisbankier	
  uw	
  zuurverdiende	
  centen	
   investeerd	
   in	
  dubieuze	
  regimes	
  
of	
  wapens?	
  

	
  
7. .....	
  (rustdag).....	
  

	
  
	
   	
  



 

Zo	
  voegen	
  alle	
  kerkgebouwen,	
  op	
  een	
  eigen	
  manier	
  iets	
  unieks	
  toe	
  aan	
  ons	
  prachtige	
  dorp.	
  In	
  de	
  
ʻDamsteeʼ	
   wordt	
   het	
   noodzakelijke	
   bestuurlijk	
   werk	
   verricht.	
   De	
   Hippolytuskerk	
   wordt	
   het	
  
gebouw	
  waar	
  mensen	
  uit	
  alle	
  gezindten	
  ʻs	
  zondags	
  bijeenkomen.	
  De	
  Burchtstraatkerk	
  vormt	
  het	
  
diaconale	
   centrum.	
  Een	
  plek	
  waar	
   (vaak)	
   kwetsbare	
  mensen	
  door	
  doktoren	
   geholpen	
  worden	
  
naar	
  een	
  betere	
  gezondheid.	
  Een	
  plaats	
  waar	
  men	
  met	
  een	
  grieperige	
  beurs	
  een	
  broodrooster	
  
kan	
  aanschaffen.	
  Diaconie,	
  het	
  dienen	
  van	
  mens	
  en	
  samenleving,	
  komt	
  in	
  hartje	
  Middelstum	
  tot	
  
zʼn	
  recht!	
  
	
  
Broodboetiek	
  ʻDe	
  Halteʼ	
  lijkt	
  in	
  dit	
  schrijven	
  het	
  kind	
  van	
  de	
  rekening	
  te	
  worden	
  met	
  het	
  verlies	
  
van	
  haar	
  huurder.	
  De	
  VVV	
  echter,	
  houdt	
  kantoor	
  aan	
  het	
  Concordiaplein,	
  vlak	
  voor	
  de	
  bushalte.	
  
Jaren	
  geleden	
  werd	
  dit	
  toeristisch	
  informatiepunt	
  gedwongen	
  tot	
  het	
  stoppen	
  met	
  het	
  verkopen	
  
van	
   strippenkaarten	
   door	
   inkrimping	
   van	
   het	
   aantal	
   verkooppunten.	
   De	
   praktische	
   nabijheid	
  
van	
  een	
  bushalte	
  heeft	
  haar	
  toegevoegde	
  waarde	
  daarmee	
  verloren.	
  Na	
  een	
  vertrek	
  van	
  de	
  VVV	
  
naar	
   de	
   vrijgekomen	
   locatie	
   ‘De	
  Halte’,	
   heeft	
   de	
   gemeente	
   Loppersum	
  de	
   handen	
   vrij	
   om	
   een	
  
invulling	
  te	
  vinden	
  voor	
  het	
  oude	
  gemeentehuis	
  aan	
  het	
  Concordiaplein.	
  Of	
  zij	
  hier	
  erg	
  blij	
  van	
  
wordt	
  valt	
  nog	
  te	
  bezien....	
  Na	
  de	
  aanstaande	
  herindeling,	
  die	
  slechts	
  een	
  kwestie	
  van	
  tijd	
   lijkt,	
  
komt	
  er	
  nòg	
  een	
  gemeentehuis	
  leeg	
  te	
  staan....	
  


